Geluksbal

Ontwerp van de geluksbal is van Lies Bos-Varkevisser, de teksten zijn van Yvonne Ammeraal.

Het ontwerpen van deze bal en het schrijven van de bijbehorende teksten heeft ons veel plezier gebracht en we
hopen dat je net zoveel plezier beleeft aan het maken ervan! En natuurlijk hopen we, dat het je geluk gaat
brengen, maar volgens ons zit dat wel goed!

Klavertje vier - Ierland

Het bekendste gelukssymbool is natuurlijk het klavertje vier. Het lijkt op een kruis en de vier blaadjes staan
symbool voor geloof, hoop, liefde en geluk. De oorsprong is te vinden in lerland. De kans er één te vinden is heel
klein en dat draagt bij aan de bijzondere status. Het klavertje is een veelzijdig gelukssymbool voor succes en geluk
in het leven.

Eikeltje - Noorwegen

Noren zijn ervan overtuigd dat een eikeltje in je raamkozijn ervoor zorgt, dat de bliksem niet in je huis zal inslaan.
Ze gebruiken daarvoor een eikeltje van een zo oud mogelijke eik. Want hoe ouder de boom, hoe langer deze dus al
niet door de bliksem is getroffen. Ook kun je een eikeltje in je broekzak bewaren: zo bescherm je jezelf, volgens de
overlevering, tegen pijn en ziektes.

Lieveheersbeestje

Lieveheersbeestjes komen over de hele wereld voor en staan symbool voor geluk, bescherming en weerstand. Ze
beschermen planten tegen beschadiging door ongedierte te eten en brengen dus ook in de tuin voorspoed.
Lieveheersbeestjes staan ook voor vruchtbaarheid. Bovendien zijn ze in ons land het symbool tegen zinloos
geweld.

Hamsahand

Een andere naam voor dit handje, dat vaak als hanger aan een ketting, aan de wand of in de auto wordt
opgehangen, is het Handje van Fatima of Khamsa en soms wordt het gecombineerd met het Nazar-oog. Het
handje is in vele geloven een beschermend teken en beschermt tegen kwade krachten. Het brengt de eigenaar
geluk, gezondheid, overvloed, vruchtbaarheid en gezondheid. De vingers kunnen daarbij naar boven of naar
beneden wijzen. Van oudsher komt dit symbool uit het Midden-Oosten, maar in West-Europa zie je het ook steeds
vaker.

Hamsa betekent vijf in het Arabisch en in het Hebreeuws is Hamesh het woord voor vijf. De vingers symboliseren
de vijf meest heilige principes in de Arabische wereld. In de joodse cultuur staat het getal voor de vijf boeken van
de Thora.

Dalapaardje - Zweden

Het Dalapaardje is de Zweedse traditionele geluksbrenger. Een Zweeds verhaal vertelt dat dankzij dit kleurige
paardje soldaten de Oorlogswinter van 1719 overleefden. Van gevonden hout sneden zij kleine paardjes om aan
kinderen te geven, waarna ouders hen bedankten met een warme maaltijd en een slaapplek. Zo kwamen de
soldaten de barre winter door. Vanaf ongeveer 1830 werden de paardjes steeds vaker beschilderd. Tegenwoordig
symboliseert het Zweedse Dalapaard doorzettingsvermogen, geluk, waardigheid, wijsheid en kracht.

Maneki Neko - Japan

Dit leuke wenkende katje is een typisch Japanse geluksbrenger. Ze heffen hun linker pootje, rechter pootje of soms
zelfs allebei. Het geheven linker pootje haalt klanten binnen, het wuivende rechter pootje brengt geluk en rijkdom.
Hoe hoger het geheven pootje, hoe groter het geluk.

Gelukskatjes zijn meestal van keramiek gemaakt en dragen doorgaans een halsbandje met een belletje en een
slabbetje om hun nek. Sommige houden een munt vast (een koban) die grote rijkdom uitbeeldt. De kleuren
hebben ook betekenis: goud staat voor financiéle voorspoed, roze of rood voor geluk in de liefde, groen voor een
goede gezondheid en wit voor reinheid.

Varkentje - Duitsland

Vooral in Duitsland wordt dit biggetje gezien als gelukssymbool. Spaarpotjes in de vorm van een varkentje vind je
echter over de hele wereld. Het bezit van een varken betekende rijkdom en voorspoed en dit geloof gaat terug tot
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in de Middeleeuwen. En in de praktijk was het natuurlijk zo dat de bezitter van een vetgemest varken geen honger
hoefde te lijden. Een kostbaar bezit dus.

Rond 1900 was het heel gebruikelijk op nieuwjaarskaarten een varkentje af te beelden, soms in combinatie met
een hoefijzer of een hartje. Ook tegenwoordig wordt er vooral in Duitsland en Oostenrijk nog vaak een varkentje
cadeau gedaan. Zeker in de dagen rondom oud en nieuw. Maar nu is dat een pluche knuffel of is het gemaakt van
suikergoed.

Olifant - China en India

Dit kleurige olifantje heeft alles in zich om geluk te brengen. Het is groot, sterk en intelligent, wordt oud en is wijs.
In China en India staat er bij menig ingang een olifantje op een plank. Tijdens het passeren wordt de slurf even
aangeraakt om voorspoed te vragen voor reizen of zaken. De geboorte van Boeddha werd aangekondigd door een
witte olifant en Ganesha is de god met een olifantenhoofd. Chinese boeddhisten geloven in een god die Guan Yin
heet. In het wit gekleed rijdt hij op een olifant, helpt in tijden van nood en staat voor liefdadigheid en mededogen.
Over de slurf van de olifant gaan verschillende verhalen rond, maar over één ding is iedereen het eens: houdt de
olifant zijn slurf omhoog, dan stroomt het geluk naar binnen. Houdt hij zijn slurf naar beneden dan loopt het geluk
eruit.

Nazar oog

Het Nazar-oog, ook wel het blauwe oog, is bedoeld om het boze oog of het onheil af te wenden, dat door kwade
blikken veroorzaakt wordt. Het idee is dat mensen die rancuneus, jaloers of afgunstig zijn, invloed kunnen hebben
op de loop van je leven. Dusdanig dat je een ongeluk krijgt, dat geen gewoon ongeluk is, maar dat iemand het zo
heeft gewild.

Onder verschillende namen is het oog bekend in de meeste zuidelijke landen en culturen, maar ook hier en daar in
Noord-Europa en dan vooral in voormalige Keltische gebieden. De oudste beschrijvingen van het oog zijn
gevonden op kleitabletten uit de Mesopotamische cultuur, ongeveer 3000 jaar voor Chr. Daar werd het woord “ig-
hul “gebruikt, dat ook letterlijk boos oog betekent. Het helderblauw gekleurde amulet wordt vaak boven de wieg
van een baby gehangen en gebruikt in sieraden. Eigenlijk is het Nazar-oog dus geen echte geluk brenger, maar als
het ongeluk je voorbijgaat mag je je ook al gelukkig prijzen toch?

Cijfer 7

De zeven is het getal van volmaaktheid en een heilig getal in de Bijbel. God schiep de aarde in zes dagen, de
zevende dag riep hij uit tot rustdag. Er zijn zeven hoofdzonden, zeven deugden, zeven magere, zeven vette jaren,
zeven plagen en zeven engelen en de zeven sacramenten. Veel mensen noemen zeven hun geluksgetal puur op
gevoel, omdat ‘zeven’ zo mooi klinkt. We kennen zeven werelddelen en wie wil zich nu niet in de zevende hemelen
wanen? De regenboog heeft zeven kleuren en in sprookjes komt het getal zeven ook veel voor. In het hindoeisme
heeft de zon zeven stralen, waarbij de zevende straal het symbool is van het middelpunt: de macht van God. In de
Islam betekent het getal zeven perfectie en zijn er zeven hemelen, aarden, zeeén en hellen en zeven deuren naar
het paradijs. Pelgrims lopen zeven keer rond de heilige Kadba in Mekka. Een universele geluksbrenger dus!

Hoefijzer

Het hoefijzer beschermt niet alleen de voeten van het paard, maar ook ons en brengt bovendien geluk. Een oud
verhaal vertelt over de smid Dustan. Hij kreeg bezoek van de duivel in vermomming, die hem vroeg om zijn hoeven
van ijzers te voorzien. De smid echter, doorzag zijn bedrog, greep zijn neus beet met een tang en liet hem beloven
nooit meer een huis te betreden waar een hoefijzer boven de deur hing. Hang een hoefijzer altijd met de opening
naar boven. Zo vangt hij al het geluk.

Worry dolls

Geluk is het mooiste als je het kunt delen toch? Deze kleine vrolijk gekleurde popjes werden volgens een oeroude
traditie in Guatemala ‘snachts onder ‘t kussen gelegd. De legende vertelt dat het popje de zorgen, angsten en nare
dromen overneemt en er zo voor zorgt dat je in de ochtend blij en uitgerust opstaat. Wie wil dat nou niet?

Er zijn veel verschillende soorten, maar meestal zijn deze ‘zorgenpoppetjes’, zoals ze ook wel worden genoemd,
handgemaakt en tussen de 10 en 20 mm groot.

Geluksbal, ©Yvonne Ammeraal / Geluksbal, dit patroon krijg je van de redactie van Borduurvereniging MerkWaardig.



